Presentatie Geweldig Groenland

Afgelopen jaar heb ik samen met een groep een
schitterende reis gemaakt naar Groenland. Het ruige
landschap, de stilte, prachtige ijsbergen en de
vriendelijke mensen hebben deze reis onvergetelijk
gemaakt. En dan nog al die indrukwekkende belevenissen
die soms niet in woorden zijn uit te drukken.

Graag maak ik je deelgenoot van deze indrukwekkende ervaring in Kalaallit
Nunaat, het land van de mensen, zoals de Inuit Groenland noemen. Aan de
hand van een schitterende foto- en videopresentatie neem ik je mee in de
beleving van Kalaallit Nunaat.

Wie : Govert Plugge
Wanneer : Vrijdag 10 januari
20.00 uur.
: Inloop vanaf 19.30 uur
Waar : Clubhuis VADA Wageningen

Duur van de presentatie: ongeveer 120
minuten met een pauze.

Noteer het alvast in je agenda om deze schitterende beleving niet te missen.



